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Hondje Chevy

Verpleegkundige Tanja werkt in een nstelling voor kleinschalig
WOnen voor ouderen met dementie. Om bewoners op te
beuren, heeft ze een geheim wapen: haar hondje Chevy.

tekst Tanja Bruins illustratie Bernet Ragetli

n de woning waar ik
werk, wonen zeven be-
woners met dementie.
Zeker in het begin,
als de ouderen net in
onze instelling zijn komen
wonen, doen zich soms
complexe situaties voor.
De ouderen zijn hun ‘thuis’
kwijt. Aan mij om deze
situatie voor beide partijen
leefbaar te krijgen. Dat is
soms moeilijk. Om bewo-
ners op te fleuren, neem ik
vaak mijn eigen hond mee.
Chevy, een dwergpincher
van twee jaar.

Liefdevolle blik

Zo is er meneer Miedema.
Hij is opgenomen met een
rechterlijke machtiging na
een problematische situatie
thuis. Tijdens zijn demen-
teringsproces is hij te vaak
verhuisd en erg somber
geworden. Hij wil het liefst
dood en kan zijn lichamelijke
en geestelijke aftakeling niet
verwerken. Dit verandert
als hij Chevy ziet: hij leeft

helemaal op. Chevy is voort-
durend in zijn omgeving te
vinden en ligt bij hem op
schoot of in bed. Meneer
begint hem direct te aaien,
zii:\ verstarde gezicht krijgt
een liefdevolle blik.
Hoewel meneer Miedema
oeen namen meer kan ont-
houden, herinnert hij zich
wel steeds de bijnaam van

‘Elke keer als hij Chevy ziet,
begint hij te glunderen
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Chevy: ‘Ratje’. Elke keer als

hij Chevy ziet, begint hij te

glunderen en roept hij: ‘Hey

ratje!” Meneer Miedema had
vroeger zelf ook een hondje.
Dankzij Chevy hebben we
daarom altijd een gespreks-
onderwerp, en krijg ik me-
neer Miedema zover dar hij
meeloopt als ik Chevy ga
uitlaten. Hoewel lopen
moeilijk gaat, geniet hij erg
van de korte wandeling.

Afscheid
Gedurende zijn verblijf gaat
het steeds slechter mer me-

neer. Hij wordt vermoeider
en komt nog maar weinig
uit bed. Maar het contact
met Chevy blijft, nog steeds
verschijnt de glimlach als hij
‘Ratje’ ziet. Op zijn sterfbed
neemt meneer afscheid van
Chevy. We zetten het hondje
op zijn bed. Chevy snuffelc
wat, geeft meneer Miedema
een likje en gaat strak naast
hem liggen. Op meneer Mie-
dema’s gezicht verschijnt een
glimlach, hij ontspant.

Meer huisdieren
Ik pleit ervoor om meer huis-
dieren toe te staan binnen
zorginstellingen. Chevy levert
mijn bewoners gespreksstof
waar ze niet over hoeven na
te denken, en een moment
waarin ze niet hoeven te ver-
bloemen dat ze het eigenlijk
nict allemaal meer weten. Als
ik Chevy een dag niet bij me
heb, zijn ze oprecht teleurge-
steld. Ondanks hun demen.-
tie zorgt Chevy telkens weer
VOOT een mooie ervaring,



